Liturgie voor de dienst ’Samen Geloven’
op 8 februari om 10.00 uur
in de Hervormde kerk
van Valkenburg a/d Rijn

Voorganger: ds. M. C. Batenburg
uit Gouda
Thema: Niet zien en toch geloven

Hij zei tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar Mijn handen,

Ouderling van dienst: Pieter Slootweg
Muzikale medewerking: Julian Jonker en kinderkoor “Friends”



Kinderkoor Friends
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 391 (Hemelhoog) kinderkoor & Gemeente

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en Gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.



Breng ons samen, ¢én in uw Naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Lied 167 (Opwekking) kinderkoor & Gemeente

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

Wetslezing: Romeinen 12:9-18 (NBV21) door Piet Franke



[9] Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees
het goede toegedaan. [10] Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. [11]
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door
de Geest en dien de Heer. [12] Wees verheugd door de hoop die
u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en
bid onophoudelijk. [13] Bekommer u om de noden van de
heiligen en wees gastvrij. [ 14] Zegen uw vervolgers; zegen hen,
vervloek hen niet. [15] Wees blij met wie zich verblijdt, heb
verdriet met wie verdriet heeft. [16] Wees eensgezind; wees niet
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw
eigen inzicht. [17] Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer
voor alle mensen het goede te doen. [18] Stel, voor zover het in
uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te
leven.

Zingen: Lied 395 (Hemelhoog)

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters, ragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal bljj zijn als jij blij bent huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.



Kinderkoor Friends
De kinderen groep 1, 2, 3 en 4 gaan naar de kinderdienst.
Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 20:19-29 (NBV21)
door Josephine.

Verschijningen

[19] Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen
bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot
gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met
jullie!” [20] Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. [21] Nog eens zei
Jezus: “Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo
zend Ik jullie uit.” [22] Na deze woorden blies Hij over hen heen en
zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. [23] Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze
niet vergeven.’ [24] Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus,
‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. [25] Toen de andere
leerlingen hem vertelden: “Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij:
‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met
mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen,
zal ik het geloven.” [26] Een week later waren de leerlingen weer bij
elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten,
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!” zei Hij, [27]
en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar
Mijn handen, en leg je hand in Mijn zij. Wees niet langer ongelovig,
maar geloof.” [28] Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ [29]
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig
zijn zij die niet zien en toch geloven.’



Zingen: Lied 171 (Hemelhoog)

Geprezen zij de Heer Die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein: Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refrein:
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het Kruis dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein:

Verkondiging: NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN

Zingen: Lied 363 (Weerklank)
onder begeleiding van Marrianne en Jan Willem

Niet zien en toch geloven —o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven, hoezeer ik overstelpt

door allerhande plagen, door twijfel en verdriet,

naar het waarom blijf vragen —toch zing ik U dit lied!



Niet zien en toch geloven: vertrouwend verdergaan,

niet horend, als een dove, niet ziende, blind voortaan,

niet reikend met mijn handen naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande geloven dat Gij leeft!

Niet zien en toch geloven —uw dag komt naderbi;!
De oren van de dove ontsluit en opent Gij!

En al wie in den blinde op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden dat wie gelooft, aanschouwt!

In een moment van stilte gedenken we
mevrouw Ina Koning en mevrouw Matze — Brinksma

Zingen: Lied 413: 1 en 4 (Evang. Liedb.)

Lichtstad met uw paarlen poorten Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde, Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist'ren naar Zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met
Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem

Refrein:

Dankgebed Ds. Batenburg, Voorbeden Jan Noort
Stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de Dienst der Gaven (Compass)
1 Diaconie 2, Kerk 3. Instandhouding Eredienst

Kinderen komen terug uit kinderdienst en creche



Slotlied: Mag ik jou tot zegen zijn. kinderkoor & Gemeente

Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.

Laat ons delen in Zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het Koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.

Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.

Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

Zegen, beantwoord met Gezang 456:3
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw Naam ter eer.

Orgelspel en Collecte bij de uitgang
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b Na afloop van de dienst bent u en jij welkom in de
kerkzaal voor een ontmoeting met elkaar onder het
genot van koffie, thee of limonade

Welkom in de Bidstond in de kerkzaal om 17.45 uur
en in de avonddienst om 18:30 uur
Voorganger: Dhr. J. T, L. de Koning uit Nieuw-Lekkerland



