Avonddienst viering Heilig Avondmaal en Dankzegging:
Overige teksten kunnen opgezocht worden in de bundels in de bank
Welkom en mededelingen

Intochtslied:Weerklank 491 : 1 en 7

Koester nimmer de gedachte,

dat God u verstoten zou.

Groot zijn Gods genadekrachten,
grenzeloos Gods liefd’ en trouw.
O mijn hart, vertwijfel niet!

De verzoening is geschied.

Hij toch heeft zijn Zoon gezonden
ter vergeving van uw zonden.

Wil de poort dan open maken
tot uw heil, laat mij altijd

bij U zijn en doe mij smaken,
Here, dat Gij liefde zijt.

Geef dat ik van dag tot dag

in uw liefde groeien mag

en U wederom beminnen

met geheel mijn hart en zinnen.

Persoonlijk Gebed

Votum en Groet



Zingen: Psalm 103 OB : 2

Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,

Uw krankheen kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheen u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.

Zingen: Psalm 119 NB : 13

Voortzetting Heilig Avondmaal
Afgesloten met Psalm 31 OB : 17

17. Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt,
Die voor mijn welstand waakt!
Zijn oog slaat mij in liefde gade,
Hij wil mij heil bereiden,
Mjj in een vesting leiden.

HB °38 Gezang 252 vers 2 (voor preek) Groene boek
LvKlied 481 : 1 en 4 (na preek)

LvK lied 476 : 2 en 5 (slotlied)



