
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
Liturgie voor de eredienst 
met viering van het Heilig Avondmaal 
op 1 februari 2026 om 10.00 uur  
in de Hervormde kerk van Valkenburg a/d Rijn 
 
Voorganger: Ds. R. R. Eisinga 
 
Thema: Kom, koop, eet. 
 
 

 
 
      Ouderling van dienst: Nico Messemaker 
                    Organist: Paul van Hoek 
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           Zingen voor de dienst 
 
       Dit breekbaar brood legt mij de Woorden in de mond: 
       Dit is Mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt; 
       dit is Mijn bloed dat vergeving en genade schonk 
       en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort. (Sela) 
  
       Lied 167 (Opwekking)  
 
       Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
       want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
       Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 
       Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. 
 
       Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. 
       En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
       't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
       en de Geest doorbreekt de grenzen  
       die door mensen zijn gemaakt. 
 
       Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
       Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. 
       Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
       't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
       Lied 210 (Joh de Heer 
       
       Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
       Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 
       Die ook voor u den hemel verliet, 
       Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!” 
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Refrein: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
               Van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 
               ls zij vergaad’ren rondom de troon, 
               Daar waar de eng’len staan. 
 
„Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem; 
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
O, luister naar die lief’lijke stem: 
Toef langer niet, maar „Kom!”                Refrein: 
 
Wil toch bedenken: Hij is nabij: 
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 
„Komt tot Mij, zondaars, komt!”             Refrein: 
 
Gezang 119:1.2.5 (Ger Kerkboek) 
 
1. De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 
    t is Christus, Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond. 
    Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 
    't Was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf. 
 
2. Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, 
    is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: 
    één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één Heilge dis, 
    één Heer', op Wie te bouwen haar troost en rijkdom is. 
 
5. Nog weet zij zich verbonden in haar Drieënige Heer', 
    met Wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. 
    Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, 
    tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid. 
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       Welkom en mededelingen 
 
       Intochtslied:Weerklank 395 : 1 
 
       1. Het Avondmaal staat steeds gereed 
           voor wie vol afschuw heel goed weet 
           van zonden in zijn leven, 
           maar nochtans in vertrouwen leeft, 
           dat God die schuld vergeven heeft, 
           om Christus' wil vergeven. 
           Zijn sterven heeft ze toegedekt 
           en heel hun hart is uitgestrekt 
           om Hem steeds meer te eren. 
           Wie zo komt, is niet hypocriet 
           en eet zichzelf een oordeel niet, 
           als wie zich niet bekeren. 
 
       Persoonlijk Gebed 
 
       Votum en Groet  
 
       Zingen: Psalm 95 : 1 (OB) 
 
       1. Komt, laat ons samen Isrels HEER', 
       Den Rotssteen van ons heil, met eer, 
       Met Godgewijden zang ontmoeten. 
       Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
       Met een verheven lofgedicht, 
       en blijde Psalmen, juichend groeten. 
 
       Gebed  
 
       Schriftlezingen: Jesaja 55 : 1 – 4   
 
Uitnodiging tot het heil 
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[1] O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, 
kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en 
melk. [2] Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw 
arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet 
het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 
[3] Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; 
want Ik zal met u een eeuwig Verbond sluiten: de betrouwbare 
gunstbewijzen aan David. [4] Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige 
voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. 
 
Openbaring 3 : 18 – 20 
 
[18] Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het 
vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en 
de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw 
ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien [19] Ieder die Ik liefheb, 
wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.  
[20] Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de 
maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 
 
Zingen:Gezang 253 (HB’38) 
 
1. Verhoogde Heiland, trek ons hart 
    uit vrees en smart tot U naar boven! 
    Laat ons, door uwe Geest geleid, 
    in need'righeid uw Woord geloven. 
    De waarheid straal' ons helder aan, 
    leer' ons verstaan, wat Gij wilt schenken, 
    en doe ons bij dat Godd'lijk licht 
    naar heil'ge plicht, uw dood gedenken. 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 
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        Preek: Tekst: Openbaring 3 : 18a en 20 

 Thema: Zie Ik sta aan de deur en klop: kom, koop en eet! 
 

       Zingen: Gezang 252: 2 en 6 (HB’38)  
 
       2. Neemt en eet, gij eet Zijn Brood! 
 Jezus Christus werd gegeven 
 voor de zondaar in de dood. 
 Neemt en drinkt, gij drinkt ten leven! 
 Ja, Hij gaf Zich in de dood, 
 in de bitt're zondaarsdood. 
 
       6. Tot de hoge hemel dringt 
 ons Gezang met blijde klanken, 
 waar, van engelen omringd, 
 alle zaligen Hem danken, 
 zingen hun halleluja 
 van Zijn liefd' op Golgotha. 

 
       Onderwijzing bij het Avondmaal 
 
       Gebed en Geloofsbelijdenis 
 
       Zingen: Psalm 43 : 3 en 5 
       De Tafel wordt verder gereed gemaakt 
 
       3. O Here God, kom mij bevrijden, 
           zend mij uw waarheid en uw licht 
           die naar uw heilge berg mij leiden, 
           waar Gij mij woning wilt bereiden. 
           Geef dat ik door U opgericht 
           kom voor uw aangezicht. 
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5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
    mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
    Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
    Hij doet weldra de morgen dagen. 
    ja, ik zal zingen tot Zijn eer: 
    mijn Redder is de Heer. 
 
Nodiging  
 
Gemeenschap van Brood en Wijn 
 
Eerste Tafel:  
 
Schriftlezing: Joh. 6 33-35,  
[33] Want het Brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en 
aan de wereld het leven geeft. [34] Zij zeiden dan tegen Hem:  
Heere, geef ons altijd dat brood. [35] En Jezus zei tegen hen: Ik ben 
het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger 
hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 
 
Zingen: Psalm 42 : 1 
 
1. Evenals een moede hinde 
    naar het klare water smacht, 
    schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
    die ik ademloos verwacht. 
    Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
    God van leven, God van licht. 
    Wanneer zal ik Hem weer loven, 
    juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Tweede Tafel:  
 
Schriftlezing: Joh. 6 47-51 
       [47] Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft   
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       eeuwig leven. [48] Ik ben het Brood des levens. 
       [49] Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij  
       zijn gestorven. [50] Dit is het Brood dat uit de hemel neerdaalt,  
       opdat de mens daarvan eet en niet sterft. [51] Ik ben het levende  
       Brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit Brood  
       eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het Brood dat Ik geven zal, 
       Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 
 
       Zingen: Psalm 42 : 3 
 
       3. Hart onrustig, vol van zorgen, 
           vleugellam geslagen ziel, 
           hoop op God en wees geborgen. 
           Hij verheft wie nederviel. 
           Eens verschijn ik voor den Heer, 
           vindt mijn ziel het danklied weer. 
           Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
           dikwijls aan de dood ontheven. 
 
       Derde Tafel 
 
       Schriftlezing: Joh. 6 56-59 
 
       [56] Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik  
       in hem. [57] Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik  
       leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 
       [58] Dit is het Brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals  
       uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit  
       Brood eet, zal in eeuwigheid leven. [59] Deze dingen zei Hij,  
       terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernaüm. 
 
 
 
Zingen:Psalm 42:5  
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5. Laat Zijn trouw de dag verblijden 
    en Zijn lied de duisternis. 
    Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
    Die de God mijns levens is; 
    Vaste grond van mijn bestaan, 
    waarom ziet Gij mij niet aan? 
    Moet ik onder 's vijands slagen 
    thans dit somber rouwkleed dragen? 
 
Vierde Tafel: 
 
Voor de laatste Tafel komen kinderen van de kinderdienst  
terug in de kerk 
 
Schriftlezing: Psalm 103 verzen 1 t/m 3 
 
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
[2] Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn 
weldaden. [3] Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten 
geneest, 
 
Zingen:Psalm 42: 7 
 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
    vleugellam geslagen ziel, 
    hoop op God en wees geborgen. 
    Hij verheft wie nederviel. 
    Eens verschijn ik voor den Heer, 
    vindt mijn ziel het danklied weer: 
    Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
    altijd aan de dood ontheven. 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader 
 
       Aandacht voor de Dienst der Gaven  (Compass)   



 
10 

       1 Diaconie 2, Kerk 3.De Avondmaalcollecte is deze keer    
       bestemd voor de vakantieweek in Hydepark 
 
       De kinderen komen uit de crèche  
 
       Slotlied: lied WK 327 : 1, 3 en 4 
 
       1. Halleluja! Zing voor Jezus,  zittend aan Gods rechterhand; 
           halleluja, hoog verheven, heersend over zee en land. 
           Allerwegen klinkt het loflied voor de Heer, want Hij is goed. 
           Hij die ons uit alle volken vrijgekocht heeft door zijn bloed. 
 
       3. Halleluja! Brood des hemels, Herder die ons voedt en weidt.    
           Halleluja! Tot U komen zondaars in vrijmoedigheid.    
           Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser, 
           Hogepriester, pleit voor mij,  
           waar bevrijde zielen zingen, eeuwig aan de dood voorbij. 
 
       4. Halleluja, Heer der heren, aard' uw voetbank, hemel uw troon. 
           Halleluja, Gij wilt komen tot ons mensen, Mensenzoon. 
           Gij maakt door uw levensbeker ons van dode werken rein: 
           Gij de priester, Gij het offer - Gij geheim van Brood en Wijn. 
 
       Zegen, beantwoord met Gezang 456:3  
      
       Orgelspel 
 
       Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakje 
 
      Welkom in de avonddienst om 18:30 uur 
      Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging 
      Voorganger: ds. R. R. Eisinga 
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