
      
 
 

Liturgie voor de dienst ’Samen Geloven’ 
   op zondagmorgen 12 oktober 2025 
  om 10.00 uur in de Hervormde kerk 
         van Valkenburg a/d Rijn 
 
     Voorganger: Ds. R.R. Eisinga 

          
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee! 
 
             Ouderling van dienst: Floor van Duijn 
                         Organist: Ton Baris 
         Muzikale medewerking: Gerard, Esther, Marijke 
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Muzikale invulling 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 119 NB : 24 
 
24. Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, 
ik ben een vriend van allen die U vrezen. 
Uw goedertierenheid vervult het land, 
ja, heel de aarde zal getuige wezen 
van de geduchte daden van uw hand. 
Laat mij uw trouw in alle dingen lezen. 
 
Stil Gebed, Bemoediging en Groet 
 
Gerard, Esther en Marijke: “Shadow of Your Hand” 
 
Lost in a little room 
One with white-out windows, where no one goes 
Lost in an empty space 
Where no one else can reach me or hear me cry 
But the shepherd never sleeps 
Nor leaves searching for his sheep 
 
So how can I be afraid? 
For you will find my heart again 
You can warm my fears away 
And I won't be alone 
For you will bring me home again 
Safe into the shadow of your hand 

 
I was an only one 
Separate and different and so aware 
That I was a lonely one 
Without a friend to call me to say hi 
But the shepherd knows his sheep 
He alone will meet there needs 
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So how can I be afraid? 
For you laid down your life for me 
You became the living door 
And I won't be alone 
I can hear you calling me 
Safe into the shadow of your hand 
 
Here there is life for me 
Life in such abundance from you 
Here there is sanctuary 
And entering through you 
I find your peace 
For the shepherd knows his sheep 
He's the only voice they heed 
 
So how can i be afraid? 
Now that you have found my heart again 
You who've warmed my fears away 
And I won't be alone 
Now that you have brought me home again 
Safe into the shadow of your hand 
 
Tien geboden (gezongen door de gemeente)  
Lied van de 10 woorden op de wijs van  
‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. 
 
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
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Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 
 
Vijfde Woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 
Zeven is Gods Woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft! 

 
Gebed 
 
Kinderlied: “GOD HEEFT EEN PLAN” 
 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Refrein: 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
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Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Refrein 
 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
(2x) 
 
Refrein 

 
Kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de kinderdienst 
 
Zingen: Joh.de Heer 985 Mijn Jezus ik hou van U. 

Mijn Jezus ik hou van U 
Ik noem U mijn Vriend 
Want U nam de straf op U 
Die ik had verdiend 
 
De grote Verlosser 
Mijn Redder bent U 
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'k Heb van U gehouden 
Maar nooit zoveel als nu 
 
Mijn Jezus ik hou van U 
Want U hield van mij 
Toen U aan het kruis hing 
Een wond in uw zij 
Voor mij de genade 
Een doornenkroon voor U 
'k Heb van U gehouden 
Maar nooit zoveel als nu 
 
Ik zal van U houden 
In leven en dood 
En ik wil U prijzen 
Zelfs dan in mijn nood 
Als ik kom te sterven 
Dan roep ik tot U 
'k Heb van U gehouden 
 
Maar nooit zoveel als nu 
Als ik in uw glorie 
Uw eeuwigheid kom 
Dan buig ik mij voor U 
In uw heiligdom 
Gekroond met uw heerlijkheid 
 
Zal 'k zingen voor U 
'k Heb van U gehouden 
Maar nooit zoveel als nu 
Maar nooit zoveel als nu 
 
Schriftlezing: Mattheus 4 18-22  en Johannes 15: 14 en 15 en 
Johannes. 20 vers 1 t/m 4  
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Mattheus 4 18-22:   
[18] En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee 
broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, 
het net in de zee werpen, want zij waren vissers. [19] En Hij zei tegen hen: 
Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. [20] Zij lieten 
meteen de netten achter en volgden Hem. [21] Hij ging vandaar verder en 
zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 
Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun 
netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. [22] Zij lieten meteen het 
schip en hun vader achter en volgden Hem. 
 
Johannes 15: 14 en 15 

 [14] U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. [15] Ik noem u niet 
meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u 
vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
bekendgemaakt heb. 

Johannes. 20: vers 1 t/m 4 

[1] En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het 
nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf 
weggenomen was. [2] Daarom snelde zij terug en ging naar Simon  
Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad en zei tegen hen: Ze 
hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem 
neergelegd hebben.[3] Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en 
zij kwamen bij het graf. 
[4] En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, 
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 
 
Zingen: Opw. 849 “Goedheid van God” samenzang met Gerard, Esther 
en Marijke 

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen, 
Dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
Als ik weer slapen ga, 
Zing ik steeds van de goedheid van God.    
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Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent u goed, zo goed! 
Zolang u adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God.    
 
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken u als een Vader, 
Ik ken u als een Vriend. 
Ik leeft met U, in de goedheid van God.      
 
Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent u goed, zo goed! 
Zolang u adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God.    
 
Uw goedheid is altijd bij me, is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij me, is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, 
Ik geef U alles, heer! 
Uw goedheid is altijd bij me, is dag en nacht bij mij.    

 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Overdenking 
  
Gerard, Esther en Marijke: “Morgen zal Ik er zijn” 
 
Daar in de verte straalt de ster 
We gaan er naar toe maar het is nog zo ver 
De wolken ontnemen het zicht af en toe 
Dorst en honger, we worden moe 
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Het is zwaar, de moed zakt weg 
Herinner je dan wat er is gezegd 
Het leven op aarde is kwetsbaar en broos 
Maar nooit en te nimmer uitzichtloos   
 
Refrein 
 
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn 
Heer maak ons hart bereid 
We zien verlangend, vol verwachting naar u uit 
Licht dat ons verschijnt 
Ons van de nacht bevrijd 
Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn 
 
Het is guur, donker en koud 
Maar niets dat ons nog tegenhoudt 
Laten we hier nu niet stil blijven staan 
We weten toch waar we heen gaan   
 
Refrein 

 
U hebt beloofd, morgen zal ik er zijn 
Heer maak ons hart bereid 
We zien verlangend, vol verwachting naar u uit 
Licht dat ons verschijnt 
Ons van de nacht bevrijd 
Wij hopen, wij geloven, morgen zal u er zijn 

 
O wijsheid    - Morgen zal u er zijn 
O adonai    - Morgen zal u er zijn 
Wortel van isaï   - Morgen zal u er zijn 
Sleutel van david   - Morgen zal u er zijn 
Dageraad    - Morgen zal u er zijn 
Koning van de volken  - Morgen zal u er zijn 
Immanuel, o Immanuel 
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Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass) 
1.Diaconie 2. Kerk 3. Instandhouding Eredienst 
 
De kinderen komen uit de kindernevendienst en crèche  
 
Zingen: Opw. 404 “Wij gaan op Weg” 
 
Wij gaan op weg met brandend hart 
Met een gebed bij elke stap 
Het lied van hoop klinkt door de landen 
Zingend van de nieuwe dag 

 
Tweeduizend jaar en dag en nacht 
Brandt deze vlam verlicht ons land 
Mensen wachten harten smachten 
Naar een liefde die verwarmt 

 
Laat de vlam weer branden 
Als een helder baken 
Als heraut van 't morgenuur 
Laat het lied weer sprank'len 
Laat de liefde branden 
Als een vuur als een vuur 

 
De liefde roept de waarheid spreekt 
Dat is de kracht waarmee wij gaan 
Om hen die vallen hen die wank'len 
Op te vangen in uw naam 
 
Laat de vlam weer branden 
Als een helder baken 
Als heraut van 't morgenuur 
Laat het lied weer sprank'len 
Laat de liefde branden 
Als een vuur als een vuur  
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Zegen, beantwoord met Gezang 456:3  
 
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw Naam ter eer. 
      
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakjes 
 
Koffie Thee en Limo… iedereen is welkom!! 

        
 

Hartelijk welkom in de avonddienst 
Aanvang: 18:30 uur 

Voorganger: Ds. R.R.Eisinga 
Thema: geschikt?! 

 


