Liturgie voor de eredienst
op zondagmorgen 9 februari 2025
om 10.00 uur in de Hervormde kerk
van Valkenburg a/d Rijn

Voorganger: Ds. J Overeem uit Waddinxveen
Thema: De liefde van God voor deze wereld.

De Heer Jezus zei:

“Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in
Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe.”
JOHANNES 3:16

Ouderling van dienst: Nico Messemaker  Organist: Ton Baris



Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 150;1.2

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om Zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van Zijn Naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Stil Gebed.

Votum en Groet

Zingen: Lied 800:1,4 (Liedboek 2013)

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.



Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werklijk wist van mijn verdriet?

4. Godlof, een Heiland, een Bevrijder,
vol liefde en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze Leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.

Wij wisten ons van Gods geslacht.

Leefregel en Liefdegebod
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Johannes 3:14-21

[14] En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet
de Zoon des mensen verhoogd worden, [15] opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. [16] Want zo lief
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft. [17] Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld
gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld
door Hem behouden zou worden. [18] Wie in Hem gelooft, wordt
niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij
niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
[19] En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de
mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun



werken waren slecht. [20] Want ieder die kwaad doet, haat het
licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd
worden. [21] Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat
van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Kinderlied Lied 121 (Opwekking Kids) You Tube filmpje

Refrein: God houdt van de hele wereld,
want Hij gaf Zijn Zoon. God houdt van de hele wereld,
want zijn hart is groot, zo groot, zo groot, zo groot.

Hij houdt van Eskimo’s en Indianen,

Turken en Amerikanen, Afrikanen uit Gabon,

van oost naar west en andersom, van Marokkanen en Molukkers,
snelle stadslui, boerentukkers, Nederlanders, buitenlanders,
allemaal, hoe kan het anders.

(Refrein)

Hij houdt van jou en mij en pa en moe,

je grote zus, m’n kleine broer, grote mensen, kleine kleuters,
stoere jongens, drukke peuters, oma’s, opa’s en studenten,
nieuwe baby’s, oude krenten, vreemde vogels, toffe peren,
wanneer zullen wij het leren.

(Refrein)

Hij houdt van ieder die je kan bedenken,

God wil ons Zijn liefde schenken, ’t geeft niet wie of wat je bent,
jouw naam is al bij God bekend. Wil je ook met Jezus leven,

al je schuld wil Hij vergeven. Jezus overwon de dood

dus geef je hart aan Hem, God houdt van ons;

Zijn hart is groot, Zijn hart is groot, Zijn hart is groot,

70 GROOT!



De kinderen gaan naar de kinderdienst
Zingen: Psalm 118:1.7 (Nieuwe Psalmberijming)

1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen;
Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.
Laat Isra€l Hem eer bewijzen:

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
Als je de HEER dient, laat het horen:
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

7. Wij zegenen de grote Koning
die komt in Naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in Zijn Woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
met groene twijgen in de hand.
Laat iedereen Zijn goedheid prijzen;
Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

Verkondiging Thema: De liefde van God voor deze wereld.

Zingen: Lied 119 (Evangelische liedbundel)

1. Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd” en goedheid, eind’loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn Bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.



2.. Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass)
1. Diaconie 2. Kerk. 3. Restauratie en Vernieuwing

De kinderen komen uit de kinderdienst en créche
Zingen: Lied 289 (liedboek 2013)

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein:



. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Zegen, beantwoord met Gezang 456:3
Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw Naam ter eer.

Orgelspel

Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakjes

U en jij zijn welkom voor een kopje
koffie, thee of limonade in de kerkzaal !!!

Hartelijk welkom in de avonddienst

Voorganger: ds. R. R. Eisinga






