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Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied: Psalm 116: 1, 3 en 8 
 
1  God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
8  Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
Terug naar boven 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 84: 1,3 en 4 
 
1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
3  Welzalig die uit uw kracht leeft, 
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die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
Regels voor het leven  
 
Zingen: Gezang 289: 2,3 en 5 
 
2   Laat als milde morgendauw 
 uw genade tot ons komen 
 en de dorstige landouw 
 van ons leven overstromen, 
 ja, verkwik ons door uw troost 
 onverpoosd. 
 
3   Laat uw heil'ge liefdegloed 
 onze koude werken doden 
 en versterk in ons de moed 
 om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
 voordat wij ten ondergaan, 
 op te staan. 
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5   Overstroom ons met uw licht, 
 klare Zon van trouw en goedheid. 
 Treed niet met ons in 't gericht, 
 maar verblijd ons met de zoetheid 
 van des hemels zaligheid 
 voor altijd.        
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: I 
Deuteronomium 3:18-29 
 
18 Verder gebood ik u in die tijd: De HEERE, uw God, heeft u dit 
land gegeven om het in bezit te nemen. Alle dappere mannen moeten 
echter gewapend verdertrekken, voor uw broeders, de Israëlieten, uit. 
19 Alleen uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee (ik weet dat u 
veel vee hebt) mogen in uw steden blijven, die ik u gegeven heb. 
20 Pas wanneer de HEERE ook aan uw broeders rust gegeven heeft, 
net als aan u, en ook zij het land in bezit hebben genomen dat de 
HEERE, uw God, hun geven zal aan de overzijde van de Jordaan, pas 
dan mag u terugkeren, eenieder naar zijn bezit, dat ik u gegeven heb. 
21 Aan Jozua gebood ik in die tijd: Uw ogen hebben alles gezien wat 
de HEERE, uw God, met deze twee koningen gedaan heeft; zo zal de 
HEERE doen met alle koninkrijken waar u naartoe trekt. 
22 Wees niet bevreesd voor hen, want de HEERE, uw God, Hij is het 
die voor u strijdt. 23 Ook smeekte ik de HEERE in die tijd om 
genade en zei: 24 Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar 
Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de 
hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen 
als U? 25 Laat mij toch oversteken en dat goede land zien, dat aan de 
overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland en de Libanon! 
26 Maar de HEERE was verbolgen op mij, vanwege u, en Hij 
luisterde niet naar mij. En de HEERE zei tegen mij: Laat het u 
genoeg zijn; spreek niet meer tot Mij over deze zaak. 
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27 Klim naar de top van de Pisga, sla uw ogen op naar het westen, 
het noorden, het zuiden en waar de zon opkomt, en bekijk het land 
met eigen ogen; want u zult deze Jordaan niet oversteken. 
28 Geef Jozua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem; want híj zal 
voor dit volk uit de Jordaan oversteken en hij zal hun het land dat u 
zien zult, in erfbezit laten nemen. 29 Zo bleven wij in dit dal 
tegenover Beth-Peor. 
 
Schriftlezing II: 
Openbaring 5:1-10 
En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een 
boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven 
zegels. 2 En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie 
is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? 
3 Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder 
de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. 4 En ik huilde erg, 
omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te 
openen, te lezen of in te zien. 5 En een van de ouderlingen zei tegen 
mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel 
van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven 
zegels te verbreken. 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en 
van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam 
als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven 
Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 
7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van 
Hem Die op de troon zat. 8 En toen Het de boekrol genomen had, 
wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het 
Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. 
Dit zijn de gebeden van de heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied 
en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te 
openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw 
bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze 
God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen 
regeren over de aarde. 
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Zingen: Gezang 432 
 
1   Wat God doet, dat is welgedaan, 
 zijn wil is wijs en heilig. 
 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
 die hand geleidt mij veilig. 
 In nood is mij 
 zijn trouw nabij. 
 Ja Hij, de Heer der heren, 
 blijft eeuwig wijs regeren. 
 
2   Wat God doet, dat is welgedaan. 
 Hij is mijn licht en leven. 
 Ik wil mijzelf van nu voortaan 
 blijmoedig aan Hem geven, 
 omdat ik weet 
 in vreugd en leed: 
 zijn vaderlijke ontferming 
 blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
3   Wat God doet, dat is welgedaan, 
 daar laat ik het bij blijven. 
 Al moet ik door de engten gaan 
 waar mij de dood zal drijven 
 als God mij leidt 
 kan ik de tijd 
 van duisternis verdragen: 
 ik zal zijn licht zien dagen. 
  
Kinderlied: “Als je bidt, zal hij je geven” Elly En Rikkert 
(Youtube) 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst o.l.v. Meta van de Water 
 
Verkondiging : Een onverhoord gebed  
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Zingen: Hemelhoog 112 (Heer Jezus uw genade) 
 
1 Heer' Jezus, Uw genade, 
is mij genoeg. 
Tot winst maakt Gij de schade, 
die ik verdroeg; 
in zwakte zal ik roemen: 
'Het is volbracht!', 
en zo mijn onmacht noemen, 
verborgen kracht. 
 
2 Heer' Jezus Uw genade 
is mij genoeg. 
Toen ik U vastberaden 
tot driemaal vroeg: 
Kan ik niet beter zonder 
die doorn, o Heer'? 
toen sprak Gij onomwonden: 
Vraag dat niet meer. 
 
3 Hoe zwak, toch ben ik machtig 
en sterk in U: 
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig, 
toch weet ik nu, 
waartoe die doorn mij schaadde, 
die vuist mij sloeg - 
Heer Jezus, Uw genade, 
is mij genoeg. 
 
Dankzegging, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass) 
1.Diaconie 2. Kerk 3. Orgelfonds 
 
De kinderen komen uit de kindernevendienst en crèche  
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Slotlied: Gezang 479 
1   Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, de onzeek're zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2   Gij roept het jonge leven wakker, 
 een tuin bloeit rond het open graf. 
 Er ruisen halmen op de akker 
 waar zich het zaad verloren gaf. 
 En vele korrels vormen saam 
 een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3   Gij hebt de bloemen op de velden 
 met koninklijke pracht bekleed. 
 De zorgeloze vogels melden 
 dat Gij uw schepping niet vergeet. 
 't Is alles een gelijkenis 
 van meer dan aards geheimenis. 
 
4   Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet.         
 
Zegen beantwoord met Gezang 456: 3 
 
Orgelspel,  
 
Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakjes 


