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Voorganger: Ds. P. van  der Ende uit Rijnsburg 

 

 

         
 
            Ouderling van dienst: Anja van der Wel 
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Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Psalm 118:1,7 

 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

    Laat, Israel, uw lofzang rijzen; 

    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

    Dit zij het lied der priesterkoren; 

    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

    Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

    Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

    de poorten der gerechtigheid. 

    Laat mij de voorhof binnentreden 

    en loven 's Heren majesteit. 

    Dit is de poort, de poort des Heren, 

    Gods knechten zullen binnengaan. 

    God van mijn heil, U wil ik eren, 

    nu ik uw antwoord heb verstaan. 

 

Stil gebed, Groet en bemoediging 

 

Zingen: Psalm 118:9 

 

9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 

    juicht nu met ons en weest verblijd. 

    O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

    geef thans het heil door ons verbeid. 

    Gezegend zij de grote Koning 

    Die tot ons komt in 's Heren naam. 

    Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 

    wij zegenen u al tezaam. 
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Woorden van leven 

 

Zingen: Gezang 463:1,4,5 

 

1. O Heer die onze Vader zijt, 

    vergeef ons onze schuld. 

    Wijs ons de weg der zaligheid, 

    en laat ons hart, door U geleid, 

    met liefde zijn vervuld. 

 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 

    op onze duisternis. 

    Neem van ons hart de vrees, de lust, 

    en maak ons innerlijk bewust 

    hoe schoon uw vrede is. 

 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

    geen hartstocht ons verwart. 

    Maak Gij ons rein en welgezind, 

    en spreek tot ons in vuur en wind, 

    o stille stem in 't hart. 

 

Gebed om de opening van het Woord  

 

Schriftlezing: Lucas 19:29-40 

 

En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen 

was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn 

discipelen uitzond. Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u 

daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, 

waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. 

En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot 

hem spreken: Omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden 

waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd had. 



 4 

En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen 

hen: Waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden: De Heere heeft 

het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun 

kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. 

Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op 

de weg. Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was 

gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden 

en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien 

hadden. En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de 

Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste 

hemelen. En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen 

Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: 

Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. 

 

Zingen: Gezang 121:1,2,4 

 

1. God lof! Nu is gekomen 

    Gods aangename tijd: 

    de Koning onzer dromen, 

    de Heer der heerlijkheid 

    treedt, zonder praal en pracht, 

    in onze wereld binnen, 

    om hier te overwinnen 

    de duivel en zijn macht. 

 

2. Hij wilde Zich verlagen 

    en daalde van Zijn troon; 

    een ezel mag Hem dragen, 

    Hem sieren staf noch kroon. 

    Hij wil Zijn koningsmacht 

    en majesteit verhullen, 

    om needrig te vervullen 

    wat God van Hem verwacht. 
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4. Gij armen en verdrukten, 

    waar gij op aarde zijt, 

    gebeukten en gebukten 

    in deze boze tijd, 

    houdt moed, Hij nadert al! 

    Gij moogt uw Held ontvangen, 

    de Vorst van uw verlangen, 

    met liedren zonder tal! 

    

De kinderen gaan naar de kinderdienst   

Vertelling: Ik ken die Man niet! 

 

Preek 

 

Zingen: Lied 275:1,3,4 (Evang. Liedb.) 

 

1. ’k Heb geloofd en daarom zing ik, 

    daarom zing ik van gena, 

    van ontferming en verlossing 

    door het Bloed van Golgotha. 

    Daarom zing ik U, Die stervend 

    alles, alles hebt volbracht; 

    Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 

    Lam van God voor ons geslacht. 

 

3. ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde 

    met haar doornen heeft gekroond, 

    maar die nu, gekroond met ere, 

    aan Gods rechterzijde troont; 

    U, aan wiens doorboorde voeten, 

    eenmaal in het gans heelal, 

    Heer, daarboven, hier beneden, 

    alle knie zich buigen zal. 
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4. Ja ’k geloof en daarom zing ik, 

    daarom zing ik, U ter eer, 

    ’s werelds Heiland, Hogepriester, 

    aller heren Opperheer. 

    Zoon van God en Zoon des mensen, 

    o, kom spoedig in uw kracht 

    op des hemels wolken weder! 

    Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal Lezing Lucas 22:1-13 

 

Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. 

En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier 

om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. 

Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het 

getal van de twaalf behoorde. En hij ging weg en sprak met de 

overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan 

hen zou overleveren. En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem 

geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte 

gelegenheid om Hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren. 

De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha 

moest slachten. En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga 

heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. 

Zij zeiden dan tegen Hem: Waar wilt U dat wij het gereedmaken? 

En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u 

tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis 

waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: De 

Meester zegt u: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn 

discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die 

volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en 

vonden het zoals Hij hun gezegd had; en ze maakten het Pascha 

gereed. 
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Zingen: Gezang 173:1,4,5 

 

1. Alles wat over ons geschreven is 

    gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

    alle geboden worden thans voldragen, 

    alle beproeving van de wildernis. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

    aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

    ons is een lofzang in de mond gegeven, 

    sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

    waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

    Vrede aan allen die uw Naam verhogen: 

    heden hosanna, morgen kruisigt Hem!  
 

Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader 

 

Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass) 

1. Diaconie 2. Kerk 3. Catechese en Educatie 

 

De kinderen komen uit de kinderdienst en crèche  

 

Slotlied: Lied 434:1,2 (Opwekking) 

 

1. Tot Zijn eer en heerlijkheid 

    riep Hij ons tot leven. 

    Om een open brief te zijn, 

    door Hemzelf geschreven. 

    Sprekend van Zijn daden, 

    door Zijn hand geleid. 

    Tekenen van genade, 

    tot Zijn eer en heerlijkheid. (2x) 



 8 

2. Tot Zijn eer en heerlijkheid 

    delen wij Zijn lijden. 

    Tranen die de grens van tijd 

    en ruimte overschrijden. 

    Wat door Hem volbracht is, 

    terkt ons in de strijd. 

    Vult ons met verwachting, 

    Tot Zijn eer en heerlijkheid. (2x) 

 

Zegenbede, beantwoord met Gezang 456:3 

    Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 

    Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw Naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Collecte in de daarvoor bestemde zakjes 

 

Vesper voor jong en oud op maandag 25 maart 2024 

    19.30 uur in de Hervormde Kerk te Valkenburg 

                          o.l.v. ds. G. Binnendijk 

 

             Witte donderdagviering met Avondmaal  

            in De Goede Herder o.l.v. Pastor R. de Boer 

 

                   Diensten op Goede Vrijdag   

       waarin we het Heilig Avondmaal willen vieren 

                           Aanvang 10:00 uur 

                  Voorganger: ds. F.J. van Harten 

                           Aanvang 19:30 uur 

        Voorganger: ds. H.E.J. van der Laan uit Gouda 

 

  Stille Zaterdag 19.30 uur: Vesper in de Lichtbron,   

               

 


