
Liturgie voor de eredienst                                 

op zondag 1 oktober 2023 om 10:00 uur  

in de Hervormde kerk van Valkenburg a/d Rijn 

 

 Voorganger: Ds. D. Verboom uit Rijnsburg 

 

             
 
      Ouderling van dienst: Nico Messemaker 
                      Organist: Ton Baris 
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   Zingen voor de dienst 

 
Lied 92:1,2,3 (Zingende gezegend)  
Wijs: Ontwaakt gij die slaapt 

 

1. De dag die straks komt is de dag van de Heer,  

    de dag die de nacht zal verdrijven.  

    De duisternis wijkt en de Heiland komt weer,  

    zoals de apostelen schrijven.  

    Die dag komt als niemand de morgen verwacht,  

    de dag van de Heer, als een dief in de nacht.  

 

2. Wie lachend belooft dat er vrede zal zijn  

    die gaat met zijn spotlust verloren,  

    wanneer onverwacht, als een kind uit de pijn,  

    het licht uit de nacht wordt geboren.  

    Want niemand die luidkeels de liefde bespot  

    ontkomt aan het vonnis, het oordeel van God.  

 

3. Maar wij dwalen niet in die dreigende nacht,  

    het duister zal ons niet omvangen;  

    wij gaan in het licht dat de Heer heeft gebracht,  

    verwachtend Zijn dag met verlangen.  

    Als kinderen gaan wij met lampen en licht,  

    het oog op die komende morgen gericht 

 

Lied 73 (Joh de Heer) 

 

1. Zie ons wachten aan de stromen, 

    Aan den oever der rivier; 

    Straks zal onze Bootsman komen, 

    En wij varen af van hier. 
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    Refrein: Hoe de storm ook moge woeden, 

                  Op de reis naar d’ eeuwigheid, 

                  Jezus is de trouwe Bootsman, 

                  Die ons altijd veilig leidt. 

 

2. Door de kille, kille stromen 

    Gaan wij naar het Godspaleis; 

    ’t Eng’lenlied klinkt uit de verte, 

    En verkwikt ons op de reis. 

 

    Refrein: 

 

3. Reeds zien wij de gouden straten, 

    Van de Hemelstad, zoo schoon; 

    Horen wij d’ ontelb’re schare, 

    Juub’lend juichen voor Gods troon. 

 

    Refrein: 

 

4. Velen, die wij hier beminden, 

    zijn ons reeds vooruitgegaan; 

    Straks, vereend met hen voor eeuwig, 

    Zullen we ook voor Jezus staan. 

 

    Refrein: 

 

Lied 769 (Joh de Heer) 

 

1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. 

    Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal. 

    Welk een vreugde zal het wezen, 

    als mijn oog Hem schouwen mag, 

    en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag! 
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    Refrein: Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!  

                Eeuwig Hem ten eigendom. 

                Maranatha blijv' ons wachtwoord,  

                amen, ja Heer Jezus, kom! 

 

2. Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt 

    van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt. 

    O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet, 

    juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet! 

 

    Refrein: 

 

3. O, soms voel 'k een sterk verlangen,  

    heimwee in mijn hart ontstaan; 

    'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan? 

    Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij. 

    Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: lied 364 (Evang. Liedb.) 

 

1. Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam. 

 Hoog verheven en vol van kracht. 

 heerlijk is uw Naam. Jezus, Jezus, heerlijk is uw Naam. 

 

2. Heilig Lam van God, heilig Lam van God. 

 dat de zonde der wereld droeg. 

 Heilig Lam van God. Jezus, Jezus, heilig Lam van God. 

 

3. Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer 

 alle macht en heerlijkheid, 

 alle lof en eer. Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer. 
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Stil Gebed. Bemoediging en Groet  

 

Zingen: Psalm 84:1.6 

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

    het huis waar Gij uw Naam en eer 

    hebt laten wonen bij de mensen. 

    Hoe brand ik van verlangen om 

    te komen in uw Heiligdom. 

    Wat zou mijn hart nog liever wensen 

    dan dat het juichend U ontmoet 

    Die leven zijt en leven doet. 

 

6. Want God onze Heer Die ons mild 

    bestraalt als zon, beschermt als schild, 

    zal in genade ons verhogen. 

    Zijn hand onthoudt het goede niet 

    aan wie oprecht Hem hulde biedt 

    en eerlijk wandelt voor Zijn ogen. 

    Heer, die het al in handen houdt, 

    welzalig die op U vertrouwt. 

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

Zingen: Psalm 65:1.2 

 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 

    in uw verheven oord. 

    Wij zullen ons naar Sion keren 

    waar Gij ons bidden hoort. 

    Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

    tot U komt al wat leeft, 

    tot U, o redder uit ellende, 

    die alle schuld vergeeft. 
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2. Zalig wie door U uitverkoren 

    mag wonen in uw Hof, 

    hoezeer hij door zijn schuld verloren 

    terneerlag in het stof. 

    Wij worden door U begenadigd 

    Die Heilig zijt en goed. 

    Gij die ons in uw huis verzadigt 

    met alle overvloed. 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

1e Schriftlezing: Jesaja 49:14-20 (NBV) 

 

Sion zegt:‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’ 

Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen 

het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou 

nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds 

voor ogen. Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand die je 

verwoestte en vernielde, trekt weg. Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef – spreekt de 

HEER –, je zult je met hen tooien, hen dragen zoals een bruid haar 

sieraden. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land – weldra zal 

het te klein zijn voor al je bewoners, en je aartsvijand zal in de verte 

verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je 

hen horen zeggen: ‘Het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte 

om te wonen.’ 

 

2e Schriftlezinf. Openbaring 21:1-5a  

 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel 

en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik 

de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij 

God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 

haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, 

die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
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wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 

zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 

zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was 

is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’  

 

Kinderlied (samen met de gemeente) 

 

  Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 

  Onder haar vleugels, waar het veilig zat 

  Tegen regen, tegen zonneschijn 

  Heer, zo wil ik bij U zijn 

 

  In de schaduw van Uw vleugels 

  Wil ik schuilen, wil ik schuilen 

  In de schaduw van uw vleugels 

  Wil ik schuilen, o Heer 

 

  U bent mijn toevlucht. U bent mijn sterkte 

  U bent mijn schuilplaats. U o Heer 

 

  In de schaduw van Uw vleugels 

  Wil ik schuilen, wil ik schuilen 

  In de schaduw van Uw vleugels 

  Wil ik schuilen, o Heer 

 

  Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 

  Onder haar vleugels, waar het veilig zat 

  Zoals dat kuikentje, klein en teer 

  Wil ik schuilen, o Heer 

 

Kindermoment 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst   

Vertelling: Paulus reist rond en vertelt over Jezus  
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Verkondiging: In Gods hand GeGrIft 
 
Zingen: Gezang 409:1,3,4 

 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 

    juicht, al wie bij Hem hoort! 
    Hij zal met trouw omringen 

    wie steunen op Zijn Woord. 

    Al moet ge hier ook dragen 

    veel duisternis en dood, 

    gij hoeft niet te versagen, 

    Hij redt uit alle nood. 

 

3. Zou ooit een vrouw vergeten 

    't kind dat zij in zich droeg, 

    er niet van willen weten, 

    wanneer het naar haar vroeg? 

    Al zou u ook begeven 

    uw moeder vroeg of laat, 

    de Heer zweert bij Zijn leven, 

    dat Hij u niet verlaat. 

 

4. Daarom dan niet versagen, 

    maar moedig verder gaan! 

    De Heer doet redding dagen, 

    Hij trok uw lot Zich aan. 

    Wie lijdt, God zal het merken, 

    't is alles Hem bekend; 

    Hij zal Zijn kindren sterken 

    met Woord en Sacrament. 

 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed., Onze Vader 
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Aandacht voor het collectemoment onder orgelspel (Compass) 

1. Diaconie 2. Kerk 3. Kerk & Israël. 

 

De kinderen komen uit de kinderdienst en crèche  

 

Slotlied: Gezang 416 (Liedboek 2013) 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

    jou nabij op al je wegen 

    met Zijn raad en troost en Zegen. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

    bij gevaar, in bange tijden, 

    over jou Zijn vleugels spreiden. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

    in Zijn liefde je bewaren, 

    in de dood je leven sparen. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

    tot wij weer elkaar ontmoeten, 

    in Zijn Naam elkaar begroeten. 

    Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen, beantwoord met Gezang 456:3  

  Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 

  Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw Naam ter eer. 

 

Orgelspel 

 

Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde zakjes 
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Welkom om 18:30 uur in de avonddienst 

Voorganger: ds. L. Plug uit Harderwijk 

 

 

Muzikale avond van St. Kind in Oost-Europa op 6 oktober 

 

Het belooft een prachtige avond te worden met vele muzikale 

hoogtepunten. Ook zullen er jonge Roemeense vrijwilligers een 

aantal liederen ten gehore brengen. De avond begint om 19.30 uur  

De toegang is gratis, er zal bij de uitgang gecollecteerd worden. 

 

 

Uitnodiging gastenmiddag 11 oktober om 15:00 uur 

 

Het belooft een mooie middag te worden op woensdag 11 oktober. 

De dames van de HVD en de Diaconie nodigen alle belangstellenden 

hiermee van harte uit. 

Het thema van de middag is:  “De Bruidegom en Zijn Bruid” 

Op deze middag is Joke v.d. Meij  bij ons te gast. Zij zal meer 

vertellen over de Joodse bruiloft en de diepere betekenis van de 

woorden die Jezus heeft gesproken. 

We besluiten de middag met een heerlijke broodmaaltijd .De collecte 

die gehouden wordt is deels bestemd voor de onkosten en deels voor 

Fam. Koning in Thailand. 

Vervoer nodig? graag vóór 10 oktober opgeven bij Marion Zwaan, 

tel.nr:  0621426411. 

 

                              
            

 


