
 

 

        

                    
                 Liturgie bij de afscheidsdienst van de heer 
 
                  Leendert Varkevisser    
                              ~ Leen ~                     
 
    * 27 februari 1933                                            † 1 oktober 2021 
 
           op vrijdag 8 oktober 2021 om 13:30 uur in de             
Nederlands  Hervormde Kerk te Valkenburg aan den Rijn. 
 

 
Voorganger: Drs. F.J.M. van Elk 
Ouderling:    Dhr. N. van der Nagel    
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Orgelspel 
 
Bij het binnenbrengen van de heer Varkevisser luisteren 
we naar het lied ‘Abba Vader’  
 
  Abba, Vader, U alleen 
  U behoor ik toe. 
  U alleen doorgrondt mijn hart, 
  U behoort het toe. 
  Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
  U laat nooit alleen. 
  Abba, Vader, U alleen 
  U behoor ik toe. 
 
  Abba, Vader, laat mij zijn 
  slechts voor U alleen. 
  Dat mijn wil voor eeuwig zij 
  d'uwe en anders geen. 
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
  Laat mij nimmer gaan. 
  Abba, Vader, laat mij zijn 
  slechts van U alleen. 
 
Woord van welkom  
 
Stil gebed 
 
Votum 
 
Het Licht van Christus 



 

 
 

 

 
 
Zingen: Psalm 150:1,2 (Oude Berijming) 
 
1. Looft God loof Zijn Naam alom; 
    Looft Hem in Zijn Heiligdom; 
    Looft des Heren grote macht, 
    In den hemel Zijner kracht; 
    Looft Hem om Zijn mogend heden, 
    Looft Hem, naar zo menig blijk. 
    van Zijn heerlijk Konink rijk, 
    voor Zijn troon en hier beneden. 
 
2. Looft God, met bazuingeklank; 
    Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
    Looft Hem, met de harp en luit; 
    Looft Hem, met de trom en fluit; 
    Looft Hem, op uw blijde snaren; 
    Laat zich 't orgel over al 
    bij het juichend vreugdgeschal, 
    Tot des Heren glorie, paren. 
 
In memoriam 
 
Zingen: Lied 40 (Opwekking) 
 
1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
    en Zijn gerechtigheid, 
    en dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, 
              hallelu, halleluja. 



 

 
 

 

 
2. Men kan niet leven van brood alleen, 
    maar van ieder Woord 
    dat door de Heer gesproken wordt. 
    Hallelu, halleluja. 
 
    Refrein: 
 
3. Bidt en u zal gegeven zijn, 
    zoekt en gij zult het zien, 
    klopt en de deur zal voor u opengaan. 
    Hallelu, halleluja. 
 
    Refrein: 
 
Herinneringen aan opa 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Mattheüs 13:1-9, 18-23  
 
1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. 
2. En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat   
Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de 
oever. 3. En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. 
Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 
4. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de 
weg; en de vogels kwamen en aten dat op.5. Een ander deel 
viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en 
het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 
6. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en 
doordat het geen wortel had, verdorde het.  



 

 
 

 

7. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens 
kwamen op en verstikten het. 8. En weer een ander deel viel 
in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere 
zestig-, en een ander dertigvoudig. 
9. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
 
18. Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. 
19. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het 
niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart 
gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. 
20. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is 
hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 
21. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is 
iemand van het ogenblik; en als er verdrukking  
of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij 
meteen. 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die 
het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld  
en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. 23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, 
dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht  
draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en 
de ander dertigvoudig. 
 
Johannes 1:1-5 
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en 
het Woord was God. 2. Dit was in het begin bij God. 
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 
Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van 
de mensen. 5. En het licht schijnt in de duisternis, en de 
duisternis heeft het niet begrepen. 
 



 

 
 

 

Overdenking 
 
Zingen:  Psalm 25:2,6 (Nieuwe Berijming) 
 
2. Heere, maak mij uwe wegen 
    door uw Woord en Geest bekend; 
    leer mij, hoe die zijn gelegen 
    en waarheen G' uw treden wendt; 
    leid mij in uw rechte leer, 
    laat mij trouw uw Wet betrachten, 
    want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
    'k blijf U al den dag verwachten. 
 
6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
    't allerhoogst en eeuwig goed ? 
    God zal zelf Zijn leidsman wezen, 
    Wie het heil van Hem verwacht 
    zal het ongestoord verwerven, 
    en zijn zalig nageslacht 
    zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
Voorbede  
 
Zingen: Gezang 293:1,3,4 
 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
    mij geleidt des Heren hand; 
    moedig sla ik dus de ogen  naar het onbekende land. 
    Leer mij volgen zonder vragen; 
    Vader, wat Gij doet is goed! 
    Leer mij slechts het heden dragen  
    met een rustig, kalme moed!   



 

 
 

 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:  
    zo ik mocht, ik durfde niet. 
    Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
    Wil mij als een kind behand'len,  
    dat alleen de weg niet vindt: 
    neem mijn hand in uwe handen  
    en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge,  
    aan des Vaders trouwe hand 
    loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 
 
Dankwoord 
 
Gebed om de zegen 
 
Bij het uitdragen van de heer Varkevisser luisteren we 
naar het lied  ‘Vaste rots van mijn behoud’ 
 
1. Vaste rots van mijn behoud, 
    als de zonde mij benauwt, 
    laat mij steunen op uw trouw, 
    laat mij rusten in uw schaûw, 
    waar het bloed door U gestort, 
    mij de Bron des levens wordt. 
 
2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
    niet het werk door mij volbracht, 
    niet het offer, dat ik breng,  
    niet de tranen, die ik pleng, 
    schoon ik ganse nachten ween, 
    kunnen redden, Gij alleen. 



 

 
 

 

 
3. Zie, ik breng voor mijn behoud 
    U geen wierook, mirr' of goud; 
    moede kom ik, arm en naakt, 
    tot de God, die zalig maakt,  
    Die de arme kleedt en voedt, 
    Die de zondaar leven doet. 
 
4. Eenmaal als de stonde slaat, 
    dat dit lichaam sterven gaat, 
    als mijn ziel uit d' aardse woon' 
    opklimt tot des Rechters troon, -  
    Rots der eeuwen, in uw schoot 
    berg mijn ziele voor de dood. 
 
                    


